
De Tuinen van Aywiers 3 - 4 - 5 MEI 2024
Ondergrondse harmonie



HET PLANTEN- EN TUINFEEST BIJ DE TUINEN VAN AYWIERS

Het is de dynamische ontmoeting van 200 professionals uit de wereld van tuinen en
enthousiaste bezoekers die hun passie delen, in een betoverende omgeving: de oude
cisterciënzerabdij van Aywiers, in Lasne, België.

WANNEER ?
● Vrijdag 3 mei van 10.00 uur tot 18.00 uur
● Zaterdag 4 mei van 10.00 uur tot 18.00 uur
● Zondag 5 mei van 10.00 uur tot 18.00 uur

ONDERGRONDSE HARMONIE

Gezonde planten in gezonde grond. Het lijkt vanzelfsprekend. En toch is het niet zo
eenvoudig als het lijkt. Het hebben van gezonde planten hangt af van de toestand van hun
wortels en de grond waarin ze groeien. Luisteren naar de tuinman die praat over de grond
die hij bewerkt en koestert, onthult een wereld die door velen wordt genegeerd. De grond is
de bakermat van zijn dromen. Vanuit deze onbekende ondergrond komt het leven naar
boven. De tuin zoals die aan de oppervlakte verschijnt, is slechts een reflectie van een
mysterieuze ondergrondse wereld waarvan de vele interacties geleidelijk aan worden
onthuld. Een echte tuinman is niet iemand die planten kweekt; het is iemand die eerst voor
zijn grond zorgt, deze respecteert en verzorgt. Hij voelt eraan, ruikt eraan en verheugt zich
over de heerlijke geur van het bos. Vaak heeft hij de grond niet gekozen. Hij moet wel
omgaan met de grond die hij heeft gekregen en probeert de kenmerken ervan te begrijpen.
Wat is de aard ervan? Moet het worden verbeterd? Bevat het voldoende humus? Herbergt
het de noodzakelijke microscopische fauna en flora voor de goede ontwikkeling van planten?
Kortom, hij maakt de balans op en stelt zich misschien voor hoe het is om een regenworm te
zijn, zou hij daar gelukkig zijn? Zou zijn trouwe metgezel, de roodborst, daar overvloedige
voeding vinden?
Deze lente nodigt het Planten- en Tuinfeest van Aywiers zijn bezoekers uit om met een frisse
blik te kijken naar deze ongewone "ondergrond".
In de Tuinen van Aywiers delen exposanten en wandelaars hun geheimen, vol vreugde om
elkaar te ontmoeten op deze plek van betoverende schoonheid. Alles lijkt er onveranderlijk
en toch verschilt elke editie van de vorige en alles evolueert. De planten feesten tonen een
verbazingwekkende diversiteit aan planten.
Elk jaar brengt zijn eigen nieuwe horticultural ontdekkingen met zich mee en opent andere
ervaringen: het creëren van een tuin of een boomgaard, het ontdekken van compostering,
de zorg voor het bodemleven, de wedergeboorte van moestuinen...
De tuin maakt mensen bewust van de zorg die aan het milieu moet worden besteed en
spreekt over de essentiële band die moet worden behouden tussen de natuur en de
tuiniers, daarom is een wandeling in de Tuinen van Aywiers een moment dat door iedereen
wordt gewaardeerd.



GAST VAN EER

Er hangt magie in de lucht... De couturier-ambachtsman Bernard DEPOORTER presenteert
zijn atelier voor zijden bloemen. Een collectie gemaakt dankzij de verwerving van een
opmerkelijke Parijse erfgoedschat van oude gereedschappen die door de jaren heen zijn
gebruikt door de grootste couturiers... de kunst van het maken van zijden bloemen.

ACTIVITEITEN

● "Coups de coeur" gepresenteerd door Marie-Pascale Vasseur, Marie-Noëlle
Cruysmans en Tessa de Villegas, die u de "favoriete plant" van elk van de exposanten
zullen presenteren en hun passie en tips met u zullen delen.

● Anne Alexis (bloemist en decorateur): "Grands bouquets de printemps”
Démonstration et conseils.

○ Vrijdag om 15.00 uur

● Workshop gegeven door Marc en Bénédicte Verhofstede (HUMUS). Hoe kunt u uw
bodem revitaliseren, het levende organisme dat we nodig hebben om de vruchten
van de aarde te dragen, en hoe kunt u uw compost beheren!

○ Zaterdag en Zondag om 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur

● Meditatie in de natuur met Claire Duren
○ Vrijdag om 14.00 uur, zaterdag en zondag om 11.00 uur en 14.00 uur

● Habebee: het delen van ervaringen en passie rondom de bij
○ Vrijdag, zaterdag en zondag om 15.00 uur

● Animaties door Birds Bay. Het verwelkomen van wilde dieren in de tuin - Hoe de
juiste nestkasten op de juiste plaatsen te installeren, dieren op de juiste manier te
voeden en ecologische corridors op tuinniveau te creëren?

○ Vrijdag, zaterdag en zondag om 13.30 uur en 16.30 uur

● Natuurwandeling door La Leçon Verte. De mysteries van de tuinen en bossen van
Aywiers - Laat verwondering uw gids zijn, de wandeling begint!

○ Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 12.30 uur

● Geleid bezoek aan de oude Abdij van Aywiers, gevolgd door een proeverij van
Lutgarde

○ Zaterdag en zondag om 15.00 uur



CONFERENTIES

● Conference van Rym Zoughlami (natuurgeneeskundige): "Ortie et pissenlit,
propriétés médicinales et utilisations culinaires"

○ Zaterdag om 11.00 uur

● "Changez d’ère, adaptez votre jardin aux changements climatiques", conferentie
gegeven door Christine Rose en Alexis Stibert rondom hun boek.

○ Zaterdag om 14.00 uur

● “En jardinant” door Jean-Louis Van Malder-CFC Editions: een kroniek van de creatie
en het onderhoud van een voedselrijke tuin door een gepassioneerde persoon, die
zijn kennis wil overdragen.

○ Zondag om 11.00 uur

VOOR KINDEREN OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

● De vzw "Kids’Care - Les amis de l'HUDERF" organiseert creatieve animatieworkshops
voor kinderen (bijdrage ten voordele van de vzw) op www.kidscarehuderf.be.

● Birds Bay zal ook een activiteit voor gezinnen organiseren: "Een dier in nood, kom
hem te hulp!" - Eerste hulp voor wilde dieren behandeld voor en door kinderen.

○ Vrijdag, zaterdag en zondag om 11.00 uur en 15.00 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

● Tickets
○ €12 in de voorverkoop (sur www.aywiers.be)
○ €14 aan ingang
○ Gratis voor kinderen tot 12 jaar

● Kleine restauratie in het park beschikbaar
● Dienst "kruiwagens" voor aankopen
● Gratis parkeergelegenheid

CONTACTEN

Patricia Limauge
Ancienne Abbaye d’Aywiers
Rue de l’Abbaye 14 B-1380 Lasne
www.aywiers.be
Informatie via infos@aywiers.be

http://www.kidscarehuderf.be/
http://www.aywiers.be

